Palliatieve zorg is alles wat nog dient
gedaan te worden, als men denkt dat

niets meer gedaan kan worden.
Cicely Saunders

In palliatieve zorg streven we naar de
best mogelijke kwaliteit van leven
VOOr jou en jouw naasten, wanneer
genezen niet meer mogelijk is.

Onnodige onderzoeken, ingrepen en
behandelingen laten we achterwege.
We houden rekening met jouw
lichamelijke, psychische, sociale en
spirituele noden, gekaderd in jouw
levensgeschiedenis en belevings-
wereld.

Jij en je familie staan hierbij centraal.

Palliatieve zorg is een actieve
totaalzorg.
Onze aandacht gaat uit naar:

- lichamelijk comfort:
Bestrijden van  pijn en
hinderlijke symptomen

- de beleving :
Bespreekbaar maken van
angsten en twijfels, beluisteren
van zingevingsvragen

- begeleiding van jouw familie
en naasten:
Luisteren en in de mate van het
mogelijke betrekken bij de zorg

Deze totaalzorg wil jou helpen om
met je naasten tot een betekenisvolle
afronding van het leven te komen.

Deze visie zetten wij om in onze
dagelijkse werking.

Palliatieve zorg is teamwerk.
Verpleegkundigen en zorgkundigen
werken intensief samen met jouw
huisarts en andere betrokken
medewerkers.

Hierbij worden ze ondersteund door
de referentiepersoon palliatieve zorg
en het palliatief support team.

Verschillende vormen van medisch
begeleid sterven (binnen het wettelijk
kader) worden zo mogelijk.

“Je kiest zelf hoe jouw verhaal
eindigt.”



Wens je meer informatie dan kan je
steeds contact opnemen met je
zorgteam, de referentiepersoon, de
teamverantwoordelijke, de sociale
dienst of je huisarts.

Eventuele afspraken kunnen we
vastleggen in een document, dat jij en
je huisarts ondertekenen.

“Palliatieve zorg voegt leven toe aan de
dagen in plaats van dagen aan het

leven.”
Cicely Saunders

Als genezen niet meer kan...

Als het zover zal zijn met mij,
sta me dan als een engel bij.

Blijf bij me, ja, wees welgekomen,

en jaag het angstspook uit mijn dromen.

En zing voor mij een vrolijk lied,
vertel wat vroeger is geschied.

Maak licht, verjaag de angst terstond,
bevochtig mijn zo droge mond
en wis de tranen uit mijn ogen
schrik maar niet van mijn onvermogen.

Mijn geest verlangt, laat zich
verwarmen,
hou me beschermend in je armen.
Voel hoe mijn hart nog dreunend klopt,
hoor hoe mijn adem langzaam stokt.

Als het zover zal zijn met mij,
sta me dan als een engel bij.
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